
 

 

Praatstuk 

 

Concept-visie PG Mijdrecht op de periode 2026–2029 

 

 

 

Onze gemeente staat op een kruispunt. Met het vertrek van beide predikanten start een 
nieuwe fase. Dat vraagt om bezinning op onze identiteit, onze missie én een richting 
voor de toekomst. In de afgelopen periode hebben gemeenteleden hun stem laten 
horen via ‘Wortels en Vleugels’, is er door de kerkenraad een SWOT-analyse gemaakt en 
is veel input verzameld. De informatie hieruit is gebruikt om te komen dit eerste 
concept, een denkrichting. Vanuit de kerkenraad is als overkoepelende thema gekozen 
voor ‘Bij de Bron’. Van daaruit gaan we als gemeente verder. 

Dit concept is een nadrukkelijk een praatstuk: een vertrekpunt voor verdere dialoog. Er 
is nog niets besloten, alles ligt nog open. Juist in de dialoog met elkaar komen we 
erachter of dit concept een stap de goede kant op is, of dat er nog moet worden 
bijgestuurd.  

We gaan met elkaar in gesprek over de ideeën in dit praatstuk tijdens een  
rondetafelconferentie op zondag 28 september. Samen bouwen we aan een 
geloofsgemeenschap die leeft vanuit de Bron! 
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“Wij zijn een geloofsgemeenschap, geworteld in Gods liefde, die leeft uit het Woord 
en er is voor de wereld om ons heen.” 

Toelichting: 
Onze gemeente is gevormd door de onvoorwaardelijke liefde van God. We weten ons 
geroepen door zijn Woord en willen een plek zijn van inspiratie, ontmoeting, verdieping 
en dienstbaarheid. We willen elkaar en de samenleving nabij zijn.  

 

“PG Mijdrecht wil een open, gastvrije, veelkleurige geloofsgemeenschap zijn die 
leeft vanuit de Bron, ruimte biedt aan verschillende vormen van geloven, én 
midden in de samenleving staat.” 

We dromen van: 

• Vieringen die inspireren, verbinden en raken 

• Groeiruimte voor geloof en levensvragen 

• Ruimte voor alle leeftijden om mee te doen en zich thuis te voelen 

• Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en maatschappelijke 
organisaties 

• Duurzaam geloof: toekomstgericht en zorgzaam voor de schepping 

• Praktische inzet voor sociale gerechtigheid, dichtbij en ver weg 

 

• Vertrouwen – Leven vanuit geloof en hoop 

• Diversiteit – Ruimte voor verschil in geloofsbeleving 

• Verbinding – Omzien naar elkaar en de samenleving 

• Gastvrijheid – Iedereen hoort erbij 

• Creativiteit – Open voor nieuwe vormen, muziek, kunst, taal 

• Toewijding – Samen de schouders eronder 
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We hebben onderzocht waar wat de sterke en minder sterke punten zijn van de PG 
Mijdrecht, en waar we kansen en bedreigingen zien. Dit zijn de punten die het vaakst 
naar boven kwamen. De uitkomsten van de hele analyse zijn gebruikt om te komen tot 
de thema’s waar we ons op willen richten (zie de volgende pagina’s) 

Sterktes Zwaktes 

Warme gemeenschap met onderlinge 
betrokkenheid 

Kleine actieve groep; kwetsbare 
vrijwilligers structuur 

Liturgische creativiteit en muzikale rijkdom Weinig aansluiting bij jongeren 

Oecumenische samenwerking en variatie in 
vieringen 

Afname van regelmatige kerkgang en 
toewijding 

 

Kansen Bedreigingen 

Groene Kerk en maatschappelijke 
betrokkenheid 

Vergrijzing en individualisering 

Samenwerking met andere kerken en 
organisaties 

Moeilijk vindbare predikanten en 
vrijwilligers 

Toenemende behoefte aan zingeving in de 
samenleving 

Overbelasting van een Kleine groep 
dragende krachten 

Open Huis als diaconaal en missionair 
‘uithangbord’ 
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We stellen voor onze inzet de komende jaren te groeperen rond 5 thema’s. Dat geeft 
structuur en herkenning en het houdt het een beetje te behappen voor iedereen. We 
kunnen en willen niet alles tegelijk, het gaat om het maken van keuzes waar we ons het 
meest in herkennen en waar we wat mee kunnen. Per thema zoeken we naar concrete 
doelen voor de komende tijd. Daarvan geven we steeds een paar vrijblijvende 
voorbeelden, waarover we graag in gesprek komen en blijven. 

 

• Creatieve vieringen met muziek, kunst, ruimte voor stilte én traditie 

• Thematische avonden rond zingeving, actualiteit, levensvragen 

• Groepen en initiatieven voor geloofsverdieping, ook doordeweeks 

• PG Mijdrecht actief zichtbaar in dorp en media (kerkblad, socials, krant) 

• Open Huis versterken als gastvrije, diaconale plek voor ontmoeting 

• Verhalen zichtbaar maken van mensen, projecten en geloofsbetekenis 

• Actieve samenwerking met o.a. Voedselbank, Vluchtelingenwerk, 
welzijnsorganisaties 

• Inzetten op thema’s als armoede, mentale gezondheid en diversiteit 

 

• Kinderen en jongeren actief betrekken bij vieringen met eigentijdse taal en 
muziek, creatieve projecten, diaconaat,  

• Jongerengroepen met ruimte voor eigen vormgeving: muziek, media, expressie 

• Intergenerationele verbinding: samen koffiediensten, collectes, 
gespreksavonden 

• Mogelijke inzet van jongerenwerker of jeugdcoördinator (professioneel of 
vrijwillig) 

• Ruimte voor gezinnen en kinderen, passend bij hun leefwereld 
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• Jaarlijks één concrete duurzame stap (bijv. energie, catering, afval, kerktuin) 

• Organiseren van scheppingsvieringen of lezingen over klimaat en 
rechtvaardigheid 

• Aansluiten bij de landelijke Groene Kerken-beweging 

• Samenwerking zoeken met lokale initiatieven rond duurzaamheid 

• Taakgroepen slanker en efficiënter organiseren (minder vergaderen, meer 
contact) 

• Betere afstemming van vrijwilligerstaken om overbelasting te voorkomen 

• Waardering en ondersteuning van vrijwilligers (bijv. training, bedankmomenten) 

• Betrekken van ‘oud-ambtsdragers’ en nieuwe gezichten in wisselende vormen 

• Professionele ondersteuning overwegen waar nodig (bijv. jongerenwerker) 

• Capaciteiten gemeenteleden identificeren en beleidsmatige aanpak rond inzet 

 

Op 28 september nodigen we alle gemeenteleden uit om mee te praten aan de hand van 
dit concept. In een interactieve bijeenkomst willen we per thema in gesprek: 

• Wat spreekt aan? 

• Wat ontbreekt nog? 

• Waar liggen prioriteiten? 

• Wat kunnen en willen we concreet oppakken? 

De opbrengst gebruiken we als basis voor alles rondom het beroepingswerk, zoals  
beleidsplan en profielschets van de gemeente en predikant(en). 

 

De Bron geeft ons leven, richting en kracht. Deze tekst is slechts een begin – we 
vertrouwen erop dat de Geest ons leidt in het zoeken naar een toekomstbestendige, 
hoopvolle en hartelijke kerk. 


